Barbecue toernooi 2024

Op 10 augustus was het weer zover. Het jaarlijkse barbecuetoernooi
vond plaats. We boften enorm, want het beloofde een zonovergoten
dag te worden. De partytent stond al voor ons klaar, de bood-
schappen waren gedaan dus het feest kon beginnen.

Er namen 27 leden aan deel en tot onze verrassing kwamen er ook
nog 4 toeristen aanwaaien, die graag een potje bij ons wilden
boulen. Dus een drukte van jewelste op de baan. Ouderwets druk.
We begonnen 's middags om half 2 en er werden zoals gewoonlijk 3
partijen gespeeld. Een partij mocht niet langer dan een uur duren.
We konden lekker in de schaduw van de hoge bomen boulen. Een
leuk gezicht al die kleurige kleding en die enthousiaste gezichten.
Het sfeertje was gezellig en onze fotograaf Marcel maakte foto's en
hield alles goed in de gaten. Bovendien was hij ook wedstrijdleider,
dat hem wel toevertrouwd is.

Ja, iedereen wil natuurlijk graag winnen, maar uiteindelijk is er maar
1 winnaar. Dat was Jan Brugging.

Wat is die Jan toch goed; ook op de middagen is Jan vaak de
eerste. Het is je van harte gegund hoor Jan en ook nu weer
gefeliciteerd.

Op de tweede plaats kwam Mark van Megen en op de derde plaats
Dirk Niehaus. Jullie natuurlijk ook gefeliciteerd.

1¢ prijs Jan Brugging...... 3 plus 28
2¢ prijs Mark van Megen...... 3 plus 27
3¢ prijs Dirk Niehuis...... 3 plus 20

Ondertussen werkten Geeske en Annie druk in de keuken om ons
straks te verwennen met allerlei lekkers. Ook Wim liet zijn handen
wapperen en zorgde ervoor dat iedereen van drank werd voorzien.
Wim kan helaas vanwege zijn knie niet boulen, maar is altijd bereid
om achter de bar te helpen.
Een leuk drietal, die van plan was aan de borrel te gaan, maar
volgens mij viel dat wel meel!!
Na afloop van de wedstrijd , waren er overal al zitjes klaar gezet en
zocht iedereen een gezellig plekje. Op de statafels stonden heer-
lijke salades, sausjes, borden en bestek. Het stokbrood werd
uitgedeeld en de gebroeders Van Vleeren gingen achter de
barbecues staan om ons te verwennen met heerlijk vlees. Nou het
kon weer niet op. Hamburgers, vleesspiesen met spek erom,
worstjes, kipspies en speklapjes. Ja, het is altijd goed verzorgd bij
de Vledderboules.
Henk was wel even een opschepper toen hij worstjes aan het
bereiden was. Hij beweerde dan zijn worst lekkerder was dan die
van Bennie. Ja, wat moet je daar nu van denken??? En Bennie, dat
pik je toch niet.
Al met al een zeer geslaagde dag. Tot slot een woordije van Henk
en wij bedankten Annie, Geeske, Wim, Marcel, Bennie en Henk voor
de goede zorgen.
Nadat iedereen even geholpen had met opruimen, gingen we
voldaan naar huis. Het was een geslaagde zomeravond.
En natuurlijk tot volgend jaar maar weer.

Lida




